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 R olmodel ‘Ik keek als kind al gefas-
cineerd naar Neelie Kroes. Strak 
gekleed, met hakken en roodge-
lakte nagels: ze mocht dan klein 
van postuur zijn, maar wat een 

powervrouw! Het viel ook op, een vrouw zo 
hoog in de boom in de politiek. Nog steeds 
bewonder ik haar enorm.’
Poweroutfit ‘Ik heb niet één traditioneel man-
telpakje in mijn kast, dat vind ik zo advocatuurlijk! Misschien ver-
zet ik me tegen het klassieke rolmodel, maar ik kleed me liever wat 
stoerder. Een broek, een bloes met flapperende mouwen, hoge 
hakken. De basisstukken moeten goed zijn, die koop ik graag bij 
Humanoid, ook omdat het uit Arnhem komt.’
Karaktereigenschap ‘Wat ik vaak zie, is dat mensen de lieve vrede 
willen bewaren, mannen evengoed. Ik ben niet van zachte heel-
meesters, ik durf me uit te spreken. Dat doe ik overigens niet op 
een kwetsende manier. Ik ben wel kritisch, maar zal niemand onder-
uit schoffelen. Ik geloof in opbouwende kritiek. Als je oprecht bent, 
wordt het aan de andere kant goed ontvangen, is mijn ervaring.’
Gouden kans ‘Het mooiste wat mij tot nu toe in mijn carrière is 
overkomen, is dat ik vennoot werd. Ik was 30, parttimer nota bene. 
Een tijdje daarvoor stond ik op een skihelling, ik was in één keer 
doorgevlogen na een transactie in de VS. Ik was ontzettend moe 
en dacht: dit is te veel, dit werkt niet voor mij. Vanaf toen werkte 
ik dus parttime. Nu de kinderen wat groter zijn, 10 en 13, werk ik 
met veel plezier weer fulltime. Ik zit goed in mijn vel, geniet van 
mijn werk, wil dit kantoor met kracht en enthousiasme verder 
brengen. Soms fiets ik op zaterdag in mijn joggingbroek langs ons 
gebouw en dan kan ik bijna niet geloven dat ik op deze plek zit, 
maar ja, het is echt zo.’
Dieptepunten ‘Die waren er ook. Zowel privé als zakelijk ben ik 
heus niet overal doorheen gevlinderd. Ik besef alleen dat iedereen 
weleens een dipje heeft. Als het even niet wil, zeg ik tegen mezelf: 
dit is tijdelijk, het wordt echt beter. En intussen leer ik elke dag bij.’
Het leukst ‘Ik begeleid vooral transacties: het kopen en verkopen 
van bedrijven. Het allerleukste is het onderhandelen. Soms is het 
daarbij een voordeel om vrouw te zijn. Ik zíé het ze soms denken, 

als ik plaatsneem aan de onderhandelingstafel: o een vrouw, kat in 
het bakkie. Ik speel daarmee, praat met zachte stem, leun wat ach-
terover. Alles lijkt in volledige harmonie, maar intussen gaat het 
precies zoals ik het graag heb.’
Kwaliteit ‘Ik ben geen creatief iemand, maar kan wel heel creatief 
en snel denken. Bij een casus weet ik vrij snel hoe ik kan bereiken 
wat mijn cliënt wil. Mijn cliënten zijn vaak ondernemers en dat 
blijft supergaaf, je hebt ze in zoveel soorten en maten! Ze hebben 
een drive die ik herken, ze nemen verantwoordelijkheid, zijn begaan 
met hun bedrijf, hun werknemers.’
Geleerd ‘Juridisch weet ik echt wel hoe de hazen lopen na al die 
jaren. Inmiddels gaat het vooral om het spel, om het onderhande-
len. Soms hard inzetten, soms gas terugnemen, zorgen dat ik niet 
ga tetteren, zoals vrouwen dat soms doen. Het is in wezen psycho-
logie: hoe gaan beide partijen zo gelukkig mogelijk van tafel?’
Trots ‘Ik hou ontzettend van mijn werk, maar trots ben ik op mijn 
meiden. Gewoon omdat ze zijn hoe ze zijn: totaal verschillend. De 
een houdt van luxe, de ander van paarden. In de vakantie gaan we 
dus eerst naar Farm Camps in Drenthe en dan naar New York.’
Carrièretip ‘Vrouwen, wees toch wat minder bescheiden! Meestal 
zijn we even goed als de gemiddelde man, alleen dragen we dat 
niet uit. Ik geloof erg in de kracht van vrouwen. Je hoeft echt geen 
Tarzan-gedrag te vertonen, het gaat erom dat je zelfvertrouwen 
uitstraalt en je kwaliteiten niet relativeert. Spreek je uit, laat je niet 
in een hoek drukken. En echt: een carrière en kinderen gaan prima 
samen, ik doe dat al dertien jaar. Ik heb een oppas aan huis die 
kookt, de hond uitlaat, en dat werkt prima. Nee, je maakt niet elk 
evenement van je kind mee, voel je daar niet constant schuldig over. 
Het is ook fijn om onafhankelijk te zijn.’ ●

‘IK BEN NIET 
  VAN DE ZACHTE 
 HEELMEESTERS’

CLAUDIA VAN DER MOST (43) was 30 toen ze 
als vennoot toetrad bij het Arnhemse Dirkzwager 

Advocaten en Notarissen. ‘Soms zie je cliënten 
denken: o, een vrouw, kat in het bakkie.’ 
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